
Goedenavond, 

Het zijn er niet veel, maar toch weer een aantal foto’s van afgelopen week; 

 

Chantal gaf Rinkja een lekkere douche. 



 

Alles werd lekker afgespoeld.  



 

Er werd weer hard gewerkt aan het nieuwe kippenhok!  

 

Links ziet u al een stukje van de ren, verder wordt er nog gestraat zodat ook het buitenverblijf weer 

lekker schoongemaakt kan worden als de kippen er eenmaal zijn.  



 

Het hele bouwwerk wordt op bielzen gezet. Zo is alles wat hoger en stoot niemand zijn hoofd!  

 

Marjan in actie! 



 

Dit is een meloen, dat begint al echt wat te lijken!  



 

Nog zo’n mooie foto van de werkzaamheden aan het kippenhok. Op de voorgrond liggen de 

“wanden” van de buiten-ren.  

 

 



 

En hier is ons Bruidspaar! Donderdag was de boerderij gesloten vanwege de bruiloft van Rona. Ze 

kwamen per boot aan bij de trouwlocatie. Het is echt een geweldige dag geworden! En omdat jullie 

altijd zo lief mee leven met ons wilde ik ook dit toch even delen.  

En daarmee komt alweer een eind aan dit foto verslag. Fijn weekend allemaal!   


