
Goede middag, 

 

Hier onder weer een hoop foto’s van afgelopen week; 

 

Mark begon met het slopen van het fietsenschuurtje. 



 

Dat deed hij natuurlijk niet alleen. 



 

Slopen dat die mannen kunnen! 



 

Ik zag deze leuke paddenstoel. 

 

Wat een leukerd he. 



 

Er werd weer lekker gepuzzeld. 



 

En gesnoeid. 



 

Er staat hier dus een heg, en daar IN staan 2 verschillende bomen. Heel bijzonder..  



 

Paaltjes voor een hek langs het oude/straks nieuwe fietsenschuurtje. 



 

En hop, weg is het schuurtje al!  



 

Elke dag gaan we even naar het kippenhok toe. Voeren, water geven, eieren zoeken en gewoon even 

genieten van de dieren en de wandeling er naar toe. Deze kip besloot op Monique haar schouder te 

gaan zitten! Haha 



 

Ron in actie, lusten de kippen ook sla? 



 

Langzaam loopt het hok leeg en komen de kippen kijken in de ren.  



 

Wij volgen met het team een cursus interventie. Daar maken we dan meteen een gezellig avondje 

van natuurlijk! (via de laptop in de cursiste er ook bij, helaas voor haar krijgt ze weinig mee van de 

lekkere hapjes op tafel)  



 

Frank gaat rustig maar gestaag door met het schuren van de maaikorf.  



 

In het kippenhok. 



 

Onze kippen zitten niet zomaar op stok, het is een heuse tribune! (dan kunnen wij er gemakkelijk 

onder schoonmaken) 



 

Rona kan zo lekker opruimen! 



 

Een deel van het bakje wordt geschuurd. 



 

De kinderen hadden vakantie en komen dan graag een kijkje nemen in de kantine. Gerda legt graag 

uit wat ze aan het doen is. 



 

Gezellig aan het klussen in de werkplaats.  

Zo zachtjes aan werken we weer naar de kerst toe! 



 

Ton is latjes aan het schuren voor het bankje (die waar u Joop eerder mee zag).  



 

Inez en Monique geven de konijnen en cavia eten. 



 

Hoeraa!! Het eerste ei is gelegd! Op dit moment ongeveer 1 ei per dag. Het begin is er.. 



 

Paul is lekker bezig in de kas. Als het zonnetje schijnt is het daar heerlijk. 



 

Gerda helpt ook nog even mee in de tuin. 



 

Ook vers gemaaid gras gaat naar de kippen. 



 

De puzzel is klaar! De meeste eer is voor Monique, goed gedaan! 



 

Maar zien puzzelen doet puzzelen dus we hebben hem echt samen afgemaakt. 

Met deze gezellige foto sluit ik dit verslag weer af. Tot volgende week allemaal!  


