
Goedemiddag, 

Het was een korte eerste week van het jaar, maar we hebben toch een paar leuke foto’s weten te 

maken!  

En we wensen iedereen natuurlijk een fijn nieuwjaar toe.  



 

Heeft u ook zo genoten van de kerst en oliebollen? Hihi 



 

Vandaag hebben we met elkaar de kerstspullen opgeruimd. Wat een ruimte geeft dat toch altijd 

weer! 



 

Gré wilde ook wel even op de foto. 



 

Gerda leefde zich uit op het raam, en schoon dat het werd! 



 

Reken maar dat het grondig gedaan wordt. Met er naast de opvanger voor de zekerheid.  



 

Er werden bomen gesnoeid. 



 



 

De dames werden gespot en gingen naar de kippen. 



 

Even een onderonsje tussen Rosie en Inez. 



 

De kalfjes mogen hun feestverlichting houden. 



 

De mannen hoorden iets vallen, en vonden volgens mij weer iets heel anders terug! Haha 



 

Mark werd nog even geknipt. 



 

En als laatst ging Mandy op pad voor een nieuwe toiletbril. Met hulp van 3 man, dan konden we 

allemaal even proef zitten! Haha 

 

Met deze foto sluit ik dit verslag alweer af. Het was een kort weekje maar heel fijn om iedereen weer 

te zien in dit nieuwe jaar.  

Tot volgende week!  


