
Goedenavond, 

Hier weer een hoop foto’s van het wel en wee op de boerderij; 

 

Het super boodschappen team in actie! 



 

Daisy en Annie, wat ze in haar hand heeft kan ik jullie helaas niet vertellen. Het lijkt een kleine tube 

met creme?..  



 

Merel pureert de soep. 



 

Kijk eens wat een plezier ze er in heeft! 

Het was trouwens pompoen (en nog meer groenten) soep, en lekker dat hij was! 

 



 

Team work in het kippenhok. 

 

Buiten regent het, maar in de kippen ren kan toch geschilderd worden! 



 

En hier Inez, ook al zo’n plezier in het maken van soep.  

Ik denk dat we nog nooit zoveel soep hebben gegeten, hoe leuk dat we dit kunnen maken met alles 

uit eigen tuin en kas! 



 

Poes is in een paardenbox gekropen, wat een lekker zacht plekje zo. 



 

Een gezellig potje sjoelen terwijl het buiten regent. 



 

Ron in actie. 



 

Hier ligt Sipke bovenop het hek van een paardenbox. Lijkt me dat zachte bedje van net toch fijner 

liggen hoor haha 



 

Een mooie vaar foto. Riet, wolkjes, vogelt, kabbelend water.. 

 

Een stuk meer wolken maar ook erg mooi! 



 

(cowboy) Piet aan het roer. 



 

Ben geniet ook op de boot. 



 

Joop en Monique gingen ook lekker mee. Misschien wel de aller laatste keer van dit jaar! 



 

Frank met project bank. Inmiddels is zelfs de grondverf bijna niet meer te zien, maar die foto volgt 

vast volgende week! 



 

Chantal verzamelt de ingrediënten voor de soep. 



 

Ed spuit de boel weer even fijn schoon. 



 

Team soep. 



 

Wat een lieve worteltjes!  



 

Potjes vullen met potgrond. 



 

We kochten een champignonnen kweek bak. Hier zat alles in om zelf champignons te kweken. Nu 

maar hopen op weer een lekkere soep binnenkort!  



 

Monique is lekker aan het lezen. 



 

Rona maakt de 12 uur borrel klaar (chocomel en limonade). 



 

Er wordt wat afgekookt de laatste tijd zeg, super leuk! 



 

Poes blijft alles in de gaten houden. Kan hij meteen wel even de spinnen webben weg halen met zijn 

staart! 



 

De schapen staan in de boomgaard. 



 

Frank en Bram op het knuffel bankje bij het rustpunt en winkeltje. 



 

Aardbeien plantjes. 



 

Rechts, midden op de foto ligt een courgette waar je “u” tegen zegt. Die groeit een stuk harden dan 

de worteltjes! Haha 



 

Sipke besloot toch maar van dat hek af te komen zo te zien. Al lijkt het er nu op dat hij zijn eigen 

bedje op gaat zoeken. Slim van hem, om deze tijd.  

 

Hiermee sluit ik dit verslag af. Nog even en ik volg Sipke zijn voorbeeld en kruip zelf ook lekker onder 

de wol.  

Fijne avond! 

 


