
Goedemiddag, 

Hier weer de foto’s van afgelopen week; 

 

 

Weer een nieuw project, er wordt gewerkt aan een lantaarn. 

 



Samen zetten we dit leuke bordje in elkaar, het klus team moest even op de foto! 



 

 

 

Merel bedacht ineens; we kunnen wel rabarber cake maken! Met rabarber uit de moestuin. Gelukkig 

vond Inez het een goed idee en ging ze aan de slag. Er werd zelfs aardbeienjam gemaakt voor er op. 

Met natuurlijk aardbeien uit eigen tuin!  

Ik heb me laten vertellen dat het erg lekker was. Helaas niet zelf kunnen proeven, toen was hij al op! 



 

 

Chantal zet Rinkja buiten. 



 

De compost hopen. 

 



   
 

Vandaag is er een 3e bak bij gekomen. 



  
Dit hekwerk stond vorige week ook op de foto, toen zonder uitleg. Het bleek een zeef te zijn! Ze kan 

de compost gezeefd worden en zitten er minder takjes, schelpen en dunschillers (haha) in de 

compost. Handig!



  
 

Achter aanzicht van de compost fabriek. 



 



In het 

begin van het lammeren seizoen doen wij altijd een spelletje met elkaar; raden hoeveel lammetjes er 

geboren zullen worden. Als alle schapen dan gelammerd hebben tellen we de lammetjes en kijken 

wie er het dichtst bij zat. En u raadt het al; Bob had gewonnen! Hij had precies geraden dat er 25 

lammetjes geboren zouden worden. Gefeliciteerd!  

 



 
Mick en Piet borstelen de cavia (eigenlijk vorige week al)  



  
Gré geeft het potlam de fles.  



 
Rabarber cake in de maak. 



 
Ben geeft de sla en andijvie water.  



 
Er komen alweer plantjes op.  



 
Piet met zijn gouden kroon en vleugels. 



 
Mariska met een mooie venkel. En dat ruikt ook zo lekker! 



Het leuke bordje gemaakt door het klusteam wat eerder al op de foto stond is opgehangen. En het is 

inderdaad wat lastig te lezen, maar hierdoor geven we bezoekers de mogelijkheid om er eens rustig 

voor te gaan zitten en te lezen wat er allemaal staat.



Dit weekend is de Banne 

tocht, te voet en te fiets. We verwachten (hopen) veel bezoekers dus hebben groots uitgepakt bij het 

winkeltje. Rona zoekt hier de plantjes uit. 



En het fijne van werken op de boerderij is dat je alles altijd gezellig samen kan doen! 



Dit is even 

daarvoor, de kar met planten moest naar het winkeltje toe..



Dat was nog een hele toer, 

het is een beetje een gekke kar..



De opknap-klus 

van Frank. 



Joop werkt aan 

de lantaarn. 



Nog niet 

af, maar wel al leuk!  



 

Eigenlijk hoort deze foto er niet tussen. Hij is genomen op een avond en niet bij ons op het erf. Maar 

toch wilde ik hem met jullie delen, wat een mooie foto!  

En hiermee sluit ik dit verslag weer af. Fijn weekend!  

 


