
Goedenavond, 

Wat eerder dan jullie gewent zijn maar hier is alvast het foto verslag van afgelopen week; 

 

Het was zo’n leuk plaatje, die twee kipjes in het stro. Tot ik dichterbij kwam, toen vonden wilden ze 

er vandoor hihi 



 

Monique hielp met de lammetjes de fles geven. 



 

En zo af en toe vieren we hier een feestje! Ik was jarig, hoera! 



 

Een mooi plaatje van de kas. Hier op de voorgrond de andijvie. Vandaag is er al een heleboel groente 

naar de voedselbank gebracht en toevallig kregen we ook alweer nieuwe plantjes!  



 

Dat is wel leuk, die lammetjes. Maar als ze nog niet gewent zijn aan de fles moet je ze eerst te pakken 

zien te krijgen! 



 

Even lekker rustig zo samen in het stro. 



Het staat ook zo gezellig voor het winkeltje, al die plantjes. 



 

Een lammetje drinkt al zelf een hele fles leeg, de ander vergeet nog wel eens door te drinken dus die 

krijgt nog wat hulp. 



 

Ha! Gevangen! 



 

En ondertussen worden er ook nog steeds kalfjes geboren! 



 

Het was heerlijk warm in de kas met het zonnetje! 



 

Er werd weer een nieuwe tuintafel gemaakt. 



 

Een mooi nestje in het land! Helaas kan ik jullie niet vertellen van wie deze eieren zijn. 



 

De nieuwe plantjes zijn geplant en hebben water.  



 

De tafels moesten nog even worden geschuurd. 



 

Ook de picknicktafel kon wel een schuur-beurtje gebruiken! 



 

Gezellig samen aan het werk in het zonnetje. Wat wil een mens nog meer? 

En met deze leuke foto sluit ik dit verslag weer af. Fijn weekend alvast!  


