
Goedemiddag, 

Hier weer wat foto’s van de afgelopen week; 

 

We hebben vandaag nieuwe sla plantjes gekregen en geplant.  



 

Dries en Luuk helpen met planten. 



 

Jan houdt het allemaal in de gaten. 



 

Net als Ron. 



 

Rona gaat de Venkel te lijf met een zaag! 



 

Er wordt weer verder gewerkt aan de compostbakken. 



 

Super leuk, ons eigen groen afval is nu weer mooie (hopelijk) vruchtbare grond geworden! 



 

Even de aardappels schillen en dan zo de schillenbak leeg kiepen op de composthoop. Vandaag 

vonden we de dunschiller weer terug! Haha 



 

Hans spuit de stal schoon. 



 

Henk schept de resten mest uit de stal. 



 

Lekker aan de schilder. 



Hebben we nu ineens 3 cavia’s?! Ownee, links en rechts zijn cavia’s, de middelste is alleen een pluk 

haar! Ze kregen weer even een onderhoudsbeurtje.  



 

De takkenril bij de kalkoenen werd verwijderd. Dat was een te lekker plekje voor de ratten. 



 

Compostbak weer vol en omgeschept. 



 

Eerlijk gezegd weet ik niet precies wat we hier zien maar ik kreeg deze foto doorgestuurd dus ik deel 

hem toch met jullie. Het zijn stapels stenen met een hek er op.. 



Hier was de bak nog leeg.  

 



 



 

De vroegere ‘handwerkjuf’ kwam even langs en die zette de dames meteen aan het werk. 



 

Tadaa! Een uiltje. 



 

Ron helpt dit oude deurtje opknappen. Het wordt een heel leuk bordje met teksten er op!  

 

Met deze leuke foto sluit ik dit verslag weer af.  

Fijn weekend allemaal!  



 


