
Goedenavond, 

Hier weer wat foto’s van afgelopen dagen, en ook nog een paar van voor onze vakantie; 

 

Piet K ging even aan de wandel en werd een beetje moe denk ik.. Wat een fotomodel he! 



 

Altijd een serieuze zaak, zo’n potje Mens erger je niet. 



 

Even lekker knuffelen en kriebelen. 



 

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het nieuwe kippen paradijs! Gelukkig vindt iedereen het nog 

steeds een leuke klus. En het eind komt al in zicht heb ik me laten vertellen. 



 

Die vervelende vliegen ook, je zal er moe van worden! hihi altijd lekker even een klein tukje 

tussendoor. 



 

Wat een knapperds zo samen! 

 



 

De haren van Cecilia werden even netjes geknipt vandaag. 



 

Kijk eens hoe keurig! En zo’n behandeling is ook altijd zo lekker rustgevend. 



 

Ton en de kinderen waren blij elkaar te zien. 



 

Ook Cecilia genoot van het water in de paardenbak! 



 

Vandaag kwam er een hele, hele grote vrachtwagen op het erf! Er moesten een heleboel spullen en 

auto’s aan de kant, er is zelfs een boom gesnoeid omdat hij er anders niet door kon. En evengoed 

was het een flinke klus om achter op het erf te komen. 

Hij kwam kalk brengen, dat is goed voor het land. Een flinke berg “poeder” dus. En wat ik zo mooi 

vond was de manier waarop de wagen gelost werd. Er zat een soort dubbele voor wand in de trailer, 

die schoof langzaam naar achteren toe waardoor alle kalk rustig naar buiten kon vallen. Wat een 

systeem zeg!  

Toen de trailer leeg was ging de vrachtwagen weer weg natuurlijk, maar dit was een stuk makkelijker 

gezegd dan gedaan! Uiteindelijk heeft Mark hem een stukje geholpen met de shovel, de achterkant 

van de vrachtwagen opzij geschoven dus! Waardoor hij heel voorzichtig weer het erf af kon rijden!  

 

Spanning en sensatie op zo’n gewone donderdag middag! Haha 



 

De parasols in de tuin waaien vaak weg en we blijven ze maar verschuiven om op de juiste plekken 

schaduw te krijgen. Dus boorde Mark gaten in de tafels!  



 

Maar we hebben zulke beste tafels dat dat niet in een keer kon! Dus moest er ook van onderaf 

geboord worden. 



 

Je zou bijna denken dat hij niet herkenbaar in beeld wil komen, maar hier is Joop bezig met 

schilderen. 



 

Frank legt de laatste hand aan het hondje. 



 

En de volgende klus werd alweer binnen gebracht! Desiree had dit leuke bankje over dus mogen wij 

hem hebben, hoera! Een flinke klus om op te knappen maar ik weet zeker dat ook dit weer mooi 

wordt.  

En hiermee sluit ik dit verslag weer af. Tot volgende week allemaal!  


