
Goedemiddag, 

Hier volgen de foto’s van de afgelopen dagen; 

 

Inez was jarig en trakteerde op vis en vlees schotels voor bij de lunch. Er werd heerlijk van gegeten! 



 

Gefeliciteerd Inez! 



 

Dit gebeurde afgelopen weekend; de intocht van sinterklaas was bij ons in de kantine! Hier kwam hij 

aan met onze boot. 



 

Het werd een geslaagd feestje! Alle kindjes werden naar voren geroepen en kregen een cadeautje. 

Een leuke middag voor jong en oud. 



 

Er werd weer gepuzzeld.  



 

Als de rand van een puzzel maar ligt, dat is altijd een goed begin. Rona en Inez maken de rand hier 

even compleet zodat er wat makkelijker verder gepuzzeld kan worden.  

 

 



 

Chantal knutselt graag iets voor de sint. 



 

Na een uitgebreide lunch is er ook een uitgebreide afwas! Haha maar gelukkig staat hier een flink 

afwas team, goed bezig dames. 



 

Hieperdepiep, hoera! 



 

Je zou er trek van krijgen zeg! 



 

De pinken (kalfjes van ruim een jaar oud) kunnen nog steeds onder de balk van het voerhek door. Dit 

doen ze dan ook graag.  



 

Het was ook wel heerlijk puzzel weer afgelopen week! Hier Monique en Bo gezellig samen bezig. 



 

Een zelfgemaakte sinterklaas slinger, heel mooi geworden zeg! 



 

Ed en Piet K wilden er ook wel zo mooi uit zien en gingen dus zelf aan de slag. 



 

Bijna onherkenbaar op de foto, maar wij zien wel wie het is hoor! Haha, staat beeldig dat hoedje 



 

En kijk eens aan, Gré en Gerda kregen er ook 1 op! 



 

Heel chique. 



 

Hier poseert Annie met haar zelfgemaakte kussen! De lap werd gebreid, toen die af was was het nog 

wel even spannend of ze hem wel in elkaar zou krijgen maar u ziet het, het is gelukt. Een heerlijk 

zacht kussentje, goed gedaan!  

 

Dan sluit ik hiermee dit verslag alweer af.  

Tot volgende week allemaal! 


