
Goedemorgen op deze goede vrijdag, 

Deze week was wat korter dan normaal, en er zijn helaas ook wat minder foto’s gemaakt maar er zijn 

er wel; 

 

Simone plant peulen plantjes naast het nieuwe peulenrek.  



 

Er zijn weer nieuwe groenten plantjes gekomen! Die planten wij in onze kas, laten ze groeien met 

water en aandacht en als ze groot genoeg zijn oogsten we ze en brengen het naar de voedselbank.  



 

Ben genoot even van het zonnetje.  



 

De stal werd weer keurig aangeveegd!  



 

Ben aan een zaag klusje. 



 

Tja, wat ik hier nu weer van moet zeggen? Ik laat de foto maar voor zich spreken.. 

Haha 



 

Het eerste boottochtje van dit jaar is een feit!  

Waar ik nog geen foto van heb maar toch graag met iedereen deel is dat het rustpunt nu ook echt 

open en klaar voor gebruik is! Er mogen nog wat puntjes op de i maar de koffie staat klaar en dat is 

het belangrijkste. Ik ben hier super blij mee en trots dat wij zo iets leuks met zijn allen neer kunnen 

zetten, want wat heeft iedereen fijn geholpen op zijn of haar manier.  

Wens ik iedereen een heel fijn paas weekend en tot volgende week!  


