
Goedemiddag! 

Hier zijn weer de foto’s van de afgelopen dagen; 

 

Als groente te lang staat dan ‘schiet het door’. Echt lekker om te eten is het dan niet meer maar je 

krijgt er soms hele leuke planten en mooie bloemen van!  



 

Een andijvie kerstboom 



 

Kijk eens hoe hoog dat kan worden! 

 



 

Schaduw in de tuin is hier altijd even een dingetje. We hebben weer nieuwe parasols dus die zijn in 

gebruik. Jammer dat het ging waaien..  



 

Lekkage aan een waterslang, oeps.  



 

Maar gelukkig kunnen we ook vaak oogsten! Hier bessen en bonen. 



 

De bessen werden van de steeltjes gehaald. 



 

Die gingen samen met gelei suiker in een pan 



 

En tadaa! Lekkere potjes jam! 



 

Natuurlijk wel eerst even proeven 



 

Goedgekeurd! 



 

De peultjes zijn een beetje te dik geworden, maar dat geeft niets! Annie haalt de erwten er uit, we 

laten ze drogen en dan gebruiken we ze volgend jaar weer om te zaaien! 



 

Chantal haar haren werden even lekker geknipt. 



 

Piet wilde ook wel even voor kapper spelen, maar Mark was toch wel bang voor zijn oren!  



 

Gelukkig maakte Desiree er een mooie coupe van. 



 

Je bent zo jong als je je voelt! Dries ging lekker schommelen. 



 

Even een spelletje tussendoor. 



 

We hadden een jarige! Gré trakteerde deze week op een prachtige, en lekkere taart. 



 

We hadden deze week de jaarvergadering en daarmee combineren wij het noodzakelijke graag met 

het aangename, we gingen namelijk lekker uit eten!  

Wat een top team hebben we toch!  

En hiermee sluit ik dit verslag weer af.  

Fijn weekend allemaal.  


