
Goedemiddag, 

Ik kreeg weer een heleboel foto’s toegestuurd deze week, super leuk! Wel zitten er wat oude foto’s 

bij, maar die wil ik u natuurlijk niet ontnemen.  

 

Piet strikte even zijn veter, dat vonden de koeien maar wat interessant! 



 

Muggenlampen schoon maken. 



 

We kregen weer wat potjes voor de jam, bedankt daar voor! Hier staan ze op het gas om 

gesteriliseerd te worden. 



 

Henk pakt de eieren in, Ron schuurt de stoel en nog verder achterin wordt iets gedaan met 

muggenlampen geloof ik. 



 

Ron lekker bezig met de stoel. 



 

Bob en 2 x Piet aan het werk. Meteen al verwarring; je zegt Piet en er reageren er 2. Haha 



 

Rona maakt jam. 



 

Gerda heeft nieuwe schoenen! Staan ze niet enig? Ze zijn goud, wie heeft het?.. 



 

Een klein groepje ging toch even lekker met de boot weg. 



 

Een behouden vaart! 



 

Dit is een stuk land van de buren en hier wordt nog, redelijk ouderwets, gehooid. Met de hand ging 

het echtpaar alle wiersen langs. Heerlijk om dit zo te kunnen bekijken vanuit onze kantine tuin.  

(links op de foto ziet u de buurman) 



 

Proost! Een lekker ijsje aan het eind van de dag. 



 

Hoe leuk is dat, we kweken weer onze eigen meloenen! 



 

Ton vroeg of ik even een “voor foto” wilde maken van de tafel. Binnenkort volgt vast de “na foto”! 



 

De dames met kralen projecten. 



 

Het is een visje! 



 

Er is rabarber geoogst. Simone snijdt het klein voor in de jam. 



 

Goed opletten, anders snij je zo in je vingers en dat willen we niet. 



 

Het is weer zo ver; het eind van het school jaar nadert. Dan vragen de juffen of we speel/leer 

materialen uit de klas schoon willen maken. Ik had van de week de treinbaan mee, dat werd een 

gezellig klusje met zijn 3e. Ik maakte schoon, Ed legde netjes te drogen, en Johan testte het nog even 

uit. 



 

Gezellig! 



 

Jam maken. Ze hadden het nog nooit gedaan, maar ze dachten dat ze het wel konden. En dat ging 

natuurlijk prima! 



 

Samen eitjes inpakken.  



 

Aan 

Aan de thee, met op de achtergrond de balen pers. (die reedt dan weer op ons land, en niet bij de 

buren die we net zagen) 



 

Bo helpt even bij het inpak werk. 



 

Nogmaals Ed en de pers. 



 

Ton schilderde de tafel en maakte een handig bordje. 

En ja, ook ik vroeg me af waarom er nu nadt staat, net D-T. Nou, zo begreep ik, dat denkt natuurlijk 

iedereen, en daardoor letten ze nog beter op het bordje en dus de natte tafel!  



 

Geen foto van ons, maar wel een leuk plaatje! Haha 



 

De mannen gingen verder in de paarden stal. Hier wordt een box uit elkaar gehaald. (tja, en dan heb 

je werk paarden, en luxe paarden.. haha) 



 

De shovel kwam er ook aan te pas. 



 

Aardbeien plukken. 



 

Ook de koeien vonden de broek van simone leuk! Daar wilden ze vast wel een hapje van, al die 

lekkere bloemen en blaadjes. Haha 



 

Boven op een balk ziet u 4 zwaluwen op een rij. 



 

Een waar aardbeien geplukt worden, moeten ze ook weer schoongemaakt.  



 

En nog meer eieren inpakken. 



 

Een flinke aardbei oogst! 



 

Hoi! Haha er zwaait iemand door een klein gat in de muur.  

Deze foto is al “oud”, inmiddels is de halve voorgevel van de stal er namelijk al uit! 



 

Er zijn steeds minder aardbeien, maar er is nog steeds wat te plukken hoor! Hmm lekker! 



 

Niet stiekem snoepen he! Haha 



 

Henk vond thuis een oude krant en wilde deze graag even aan Piet laten zien.  



 

Paul aan het werk in de kas. 



 

In het kalkoen hok. 



 

Bob lekker aan het schoffelen in de moestuin. 



 

Simone had wat konijnen kruiden over thuis dus dat mogen onze konijnen nu lekker op peuzelen. 



Zouden er echt nog aardbeien te vinden zijn?  

 



 

Lekker buiten bezig. 



 

Zonnebloemen 



 

Andijvie (ja echt waar, als je die lang genoeg laat staan krijg je hele leuke bloemen) 



 

Ui 



 

Courgette 



 

Aalbessen 



 

Meloen 



 

Zwarte bessen 



 

Groenten snijden. 



 

Vooral veel courgette. 



 

Alles in de pan. 



 

Tadaa! Courgette soep. En alles uit eigen tuin dus, zo leuk!  



Paul en Merel met de oogst van maandag.  

En met deze leuke foto sluit ik dit verslag weer af.  

Tot volgende week allemaal!  

 



 


