
Gelukkig nieuwjaar!  

De vakantie zit er alweer bijna op maar ik ben alvast even achter mijn laptop gekropen om deze kerst 

foto’s met jullie te delen; 

 

Een kerstlunch is veel werk, dat doen wij dan ook gezellig samen! 



 

Ed zat er echt gezellig bij hoor! Maar ja dan komt er weer iemand een foto maken he.. hihi 



 

2 dagen kerstlunch dus 2 x fruit spiesjes maken. 



 

Monique zit ook klaar om gezellig te helpen. 



 

Ons geweldige afwas team! 



 En ondertussen worden er natuurlijk ook gewoon nog 

andere klussen gedaan op de boerderij! (hier een mini insectenhotel) 



 

Joop en Marjan gaan onverstoorbaar door met leuke houten dingen maken! 

 



 

De kinderen kwamen ook weer even langs. 



 

En wat is kerst nu zonder muziek! Ron pakte de gitaar er weer even bij. 



 

Samen met Piet muziek maken. 



 

Om en om een blik op de ander.  

 

 

Ik geloof dat de lunch hier al op was, maar evengoed ziet de tafel er nog mooi uit vind ik! 



 

En kijk, hier wordt er nog met smart op die lekkere lunch gewacht! 



 

Dat is nog eens genieten. Lekker eten en samen zijn.. 



 

Het kerstmenu. 



 

En tja, daarna heb je dus weer een flinke berg met afwas.. Maar daar draait Merel, met wat hulp 

natuurlijk, haar hand niet voor om! 



 

En na de lunch een gezellig potje sjoelen! 



 

Om de beurt, de score wordt bijgehouden!  

Maar wie er gewonnen heeft weet ik eerlijk gezegd niet. Ag het gaat ook om het mee doen toch. 



 

Iedereen doet mee.  

 

  



 

Op de maandag van de kerstlunch riepen we, met behulp van Annelies, Piet even naar de kantine. 

Zich nergens van bewust kwam hij binnen lopen. Toen kreeg hij applaus en werd gevraagd er even bij 

te gaan zitten. Dat moment was al leuk! Hihi 

Toen lazen we samen met het team een gedicht voor, speciaal geschreven voor piet over wat hij 

allemaal heeft meegemaakt en nog steeds mee maakt op de boerderij. Gevolgd door een “Pietje, 

bedankt! Pietje, bedankt!” van alle aanwezigen.   

En we boden hem ons cadeau aan; 3 verschillende vogelhuisjes met daar op alle namen van iedereen 

die nu op de boerderij komt. En hij mag zich nog voorbereiden op een leuk uitje met het team.  

Piet was enorm verrast en ook wij vonden het een erg leuk moment om zijn pensioen in te luiden! 



 

Met Johan die ons uitzwaait sluit ik dit verslag weer af.  

Tot volgende week allemaal!  


