
Goedenavond, 

Er zijn deze week weer heel wat foto’s gemaakt! 

 

 

Tijd voor iets nieuws! De dames zijn begonnen met het breien van pannenlappen. 

 

De boodschappen worden netjes in de keuken afgeleverd. 



 

Ook Johan helpt altijd fijn met de boodschappen. 

 

Wie niet sterk is, moet slim zijn; wij tillen de zware tassen gewoon samen, gaat prima! 

 

Ik deel uit want weet precies wat waar naartoe moet, naar de kantine of naar ons eigen huis. 



 

 

En dan is het weer tijd, en lekker weer om te varen! 

 

Heerlijk genieten van het uitzicht. 



 

Piet nam gezellig de accordeon er weer eens bij. 



 

De tomaten groeien goed! 



Net als de komkommers. 



 

En de watermeloenen! 



 

En de wortels, tja… 



 

Piet weer bezig met een mooie haan. 



 

Je moet het jezelf gemakkelijk maken! Zo wiebelde hij niet zo en kon er rustig geschilderd worden. 

 

 



 

Marjan verteld even hoe het zit. 

 



Heerlijk buiten. 



 

Piet checkt de motor. 

 



 

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het verwijderen van de klimop! 



 

Er werd courgettesoep gemaakt! Maar of dat rode pepertje er nou ook in had gemoeten?..  



 

We hadden bezoek! Van een ringslang, dat is weer eens iets anders! Hij was ongeveer een meter lang 

en heeft nu gelukkig weer een onderkomen gevonden, iets verder bij de kantine tuin vandaan hihi 



 

De komkommers in de winkel zijn altijd mooi recht en glad, die van ons niet! Haha maar wel lekker! 



 

Een mooie spitskool. 



 

Vorige week stuurde ik hier een foto van, toen was hij nog bruin. Inmiddels is het hele ding weer 

mooi groen!  

Maar wat zou het nu toch zijn he? Er komt vast binnenkort een foto van het eindresultaat, dan haal ik 

jullie uit de spanning hihi 



 

Gezellige voorbereidingen voor de soep. Midden op tafel staat een gewone afwasteil, daar ligt dus 

een courgette in. Soms ontdekken we ze wat laat en zijn ze mega groot gegroeid! 



 



 

De volgorde van foto’s loopt weer wat door elkaar, maar hier ziet u wel mooi de details, in het bruin. 



 

Het is zomervakantie en Emily en Gré hebben het erg gezellig samen. 



 

Paul bindt de uien samen zodat ze kunnen drogen. 



 

Annelies loopt voorzichtig tussen de plantjes door! 



 

Het blijft altijd leuk om zo’n mooie oogst te hebben. 



 

De schaduwdoeken werden weer netjes opgeruimd. 



 

De tekeningen worden even geraadpleegd. 



 

Heerlijk om ook buiten te kunnen zagen en werken! 



 

Ui, komkommer, peper, puntpaprika, courgette.  



 

Een mooie oogst-tas. 



 

 



 

Even bijkomen van al dat zagen.  



 

Onverwachte hulp in de moestuin, wat gezellig zo; oma en 2 kleinkinderen.  



 

We genieten van het mooie weer en als het kan lunchen we lekker buiten in de tuin.  



 

Wat een team! En wat een oogst!  

Met deze leuke foto sluit ik dit verslag weer af.  

Tot volgende week maar weer!  


