
Goede middag, 

Hier weer wat gezellige foto’s van de afgelopen week; 

 Er kwam even een lammetje op bezoek.  



 Lief he! 



 

Buurman en Buurman, ik bedoel Rinus en Piet droegen hout naar de werkplaats. 



 

Het straatje voor het rustpunt en winkeltje werd even aangeveegd. 



 

Het wordt steeds gezelliger in het rustpunt! 



 

Even gezellig bij de schapen.  



 

Gré ook even gezellig met een lammetje. 



 

 



 

Je ziet het bijna niet maar hier heeft Mark dus ook dat zwarte lammetje vast.  



 

Er werd gewerkt aan nieuwe tuintafels. 



 

De gezaaide plantjes komen goed op en mogen naar het winkeltje. 



 

Schillen voeren, die koe had er wel trek in! 



 

De compost bak werd verplaatst, dat was nogal een onderneming. 



 

Zand werd met de shovel aangevoerd. 



 

Netjes tussen de paaltjes. 



 

Vlakken en beregenen.  

Nu mis ik alleen een foto van de verplaatste bak, misschien komt die volgende week!  



Wij zijn klaar voor koningsdag! Het winkeltje en rustpunt zijn gevuld en de vlaggetjes hangen. Laat 

het zonnetje en de mensen maar komen morgen!  

Wens ik iedereen een fijne koningsdag en goed weekend. Tot volgende week.  

 


