
Goedemiddag, 

Hieronder de foto’s van afgelopen 2 weken; 

 

Joop werkt aan het opknappen van een bakje. (Je zou het niet zeggen maar is toch echt zo hoor! 

Haha) 

 



 

Frank is alweer aan een nieuwe klus; het opknappen van de maaikorf. Daarmee wordt het riet uit de 

sloten gehaald om te voorkomen dat de sloot dichtgroeit.  



 

Een gaatje boren voor het voerhek. 



 

Even uit puffen.. 



 

Kon Mark ondertussen ook een gat boren.  



 

Bram kwam even een aai halen. 

 



 

De bout wordt vastgezet zodat die paal er op kan blijven liggen. 



 

Iedereen komt weer even bij de klus kijken.  



 

En waarom zouden we dat staand doen? Zo kan iedereen rustig mee kijken. 



 
Luuk kwam even helpen in de kantine. Eerst vegen, en dan netjes het hoopje in de prullenbak doen.  



 

Hier wordt iets verderop in de stal gewerkt. Ik begreep dat dit een kalveren hok moet worden. Als de 

kleine kalfjes dan even rustig zonder hun mama en tantes willen liggen kan dat in dit hok. Om 

vervolgens weer lekker naar mama te lopen wanneer ze hier behoefte aan hebben.  



 

Boe! Happy Halloween!  



 

Het is weer een flinke klus, dat ding opknappen! 



 



 

Even bij de nieuwe kippen kijken want die zijn vorige week dinsdag gekomen! 



 

We moesten ze even leren om s’avonds op stok te gaan, maar dat hebben ze inmiddels door. 

Daarom is inmiddels ook de deur naar de ren open en kunnen de kippen ook lekker buiten 

rondscharrelen.  

Ze leggen nog geen eieren maar dat niet nooit lang meer duren! 



 

En nog zo’n leuk Halloween werk! 



 

Staat haar goed toch! Er worden leuke strikken van stof gemaakt.  

En met deze leuke foto sluit ik dit verslag weer af.  

Tot volgende week allemaal!  


