
Goedemiddag! 

Op deze onstuimige donderdag weer een aantal foto’s van afgelopen week; 

 

Even genieten van eieren van onze eigen kippen! 



 

Mark en Bo zijn hier gezellig samen aan het bakken.  

Bo is onze nieuwe stagiaire, ze komt op maandag en dinsdag, tot het eind van het schooljaar.  

Welkom op de boerderij Bo!  



 

Er worden alweer kerst creaties gemaakt! 

 



 

Maar ook aan het bankje wordt nog hard gewerkt.  



 Piet zaagt plakjes van een dikke tak af. Zoals die waar 

Simone hier boven mee bezig was. 



 

De sint is nog meer net in het land, of de kerstkaarten worden hier alweer gemaakt! (we houden nu 

eenmaal niet van last minute werk..)  



 

Door het raam spotte ik dit werk overleg! 



 

Deze week is de stal klaargemaakt zodat de koeien weer lekker naar binnen kunnen. Hier schuift 

Dries het voer nog even netjes aan, zodat iedereen ook nog veilig over de voergang kan lopen. 



 

En daar komen ze dan! Op de foto is het niet te zien, maar ze komen altijd met een hoop drukte en 

rumoer aangerend!  



 

Iedereen vindt het altijd leuk om even te komen kijken. En wat ook zo leuk is, 5 jaar geleden, precies 

op de zelfde dag kwamen de koeien ook naar binnen! Dat is nog eens toevallig.  

 

Deze kip scharrelde rustig in de stal rond toen de koeien aangestormd kwamen, ze schrok zich een 

hoedje!  



 

Even bij de paarden kijken. 



 

Er zit altijd wel een nieuwsgierig aagje tussen die even komt kijken. 



 

Zomaar even een foto van het koffie moment in de ochtend. “Vroeger” (voor corona) stonden de 

tafels ook zo in een lange rij aan elkaar. Nu vroegen we ons af of het niet veel gezelliger is om weer 

samen aan 1 lange tafel te zitten. Wat denken jullie?  



 

De koelkast werd ook even lekker onder handen genomen! Altijd fijn als dit soort extra klusjes ook af 

en toe gedaan worden.  



 

Emily en Luuk wilden hun tante Rona s’ middags graag helpen schoonmaken en besloten dat de 

binnenkant van het kastje ook wel een beurtje kon gebruiken! Dan kruip je er gewoon even in 

natuurlijk.. haha 



 

Mark heeft (vaak) wilde plannen met de kippen ren dus Ben harkt de schelpen alvast even een beetje 

bij elkaar. 



 

Vanmorgen is er sinds lange tijd weer een lading eieren naar de voedselbank gebracht! Hoera! Daar 

doen we het voor! Goed bezig iedereen! 



 

Vanuit de kantine kunnen wij naar de koeien in stal kijken, maar de koeien vinden het ook altijd wel 

interessant om naar binnen te kijken. 



 

Monique schuift het voer aan zodat de koeien lekker door kunnen eten. 



 

We sluiten de lunch altijd af met een fruitje. Ben deelt ze hier rond.  

En hiermee sluit ik dit verslag weer af.  

Fijn weekend allemaal! Wij hopen op een beetje een mooi weekend voor een leuke sinterklaas 

intocht!  


