
Goedemorgen, 

Hier zijn weer foto’s van afgelopen dagen; 

 

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het kippenhok. Voor de genen die niet mee werken wel vaak 

een leuke bestemming voor een wandelingetje over het erf. 



 

De lantaarn ziet er meteen al een stuk beter uit nu hij overal de zelfde kleur is. 



 

Marjan gaat onvermoeibaar door met het creatieve werk! 



 

Net als Joop! Het werk wordt steeds ingewikkelder volgens mij! 



 



 

Altijd weer spannend wie er gaat winnen. Volgens mij stond het deze keer gelijkspel. 



 

Op school wordt de ouders gevraagd lesmaterialen schoon te maken. Gelukkig helpen hier graag een 

aantal mensen aan mee, zo wordt het een gezellig klusje en maken we de juf en daarmee onze 

kinderen weer blij!  



 

Merel in actie met de schoffel. 



 

Rosie houdt alles in de gaten. 



 

Helaas heeft Hans deze week afscheid van ons genomen. Mét speech en wat lekkers bij de koffie!  



 

Nog even samen op de foto en dan zwaaien we hem uit! We wensen hem veel geluk in zijn nieuwe 

woning en gaan hem zeker missen!  



 

Even gezellig kijken bij de moestuin. 



 

Eigenlijk was dit al vorige week, toen namen we namelijk afscheid van stagiair Mick.  



 

Hij gaat verder met het 2e leerjaar en dus bij een andere boerderij stage lopen volgend jaar. Ook Mick 

gaan we missen en wensen hem veel succes en plezier op zijn volgende stage!  



 

Even een moment van rust en een goed gesprek is ook fijn. 



 

Heerlijk in de schaduw aan het werk met en snoeiafval. 



 

We hebben ook weer lekker gevaren! Dat blijft fijn, zeker met warm weer. Lekker van de wind en 

omgeving genieten.  

En hiermee sluit ik dit verslag weer af. Fijn weekend allemaal!  

 


