
Goedemiddag, 

Er zijn weer een heleboel foto’s gemaakt afgelopen week! 

 

De mannen gingen schoeiing zetten. De takken van het land gingen in de slootrand.  

 

Mooi uitzicht. 



 

De geit is ontsnapt! 



 

De cavia’s  



 

Even op onderzoek uit. 



 

De werkplaats is geen plek voor een geit! Hup er uit jij. 



 

Even een ritje met de bus. 



 

Gerda neemt de tafel even af. 



 

Paul was op zoek naar het voerbakje, die verstoppen de konijnen nogal eens tussen het hooi.  



 

Even gezellig aan de afwas. 



 

Ben was de eitjes en pakt ze in. 



 

Cecilia vond ook een ei!  



 

De kalkoenen worden gevoerd en Bram (hond) is ook gezellig meegelopen. 



 

Een nieuwsgierige koe. 



 

Cecilia is goed bezig! En krijgt gezelschap van de geit hihi 



 

De baas van het hele land? 



 

De was wordt weer lekker opgevouwen. 

 

De koeien krijgen vers water. 



 

Dat heeft nogal wat voeten in de aarde met de vorst.. 



 

Deze week is ook het rustpunt huisje verplaatst!  



 

Een leuke klus volgens mij! 



 

Mark tilde hem “gewoon” op met de shovel. 



 

Extra lange pallet lepels aan de shovel. 



 

En daar gaat hij over het pad. (de shovel zit achter het huisje verstopt) 



 

 

Staat hij recht? 

 



 

Er worden weer bomen gesnoeid, dit brengt altijd veel werk met zich mee! 



 

Rosie is alvast begonnen met het omspitten van de compost bak. 



 

 



 

En al die gesnoeide takken worden door de versnipperaar gehaald, kunnen we er weer een mooi 

hout paadje van maken ergens!  



 

Lekker bezig mannen. 



 

De geit gaat wel ver van zijn honk af! 



 

Vandaag kwam Vroni even op bezoek! Ze is inmiddels verhuisd naar een verzorgingshuis en komt dus 

niet meer op de boerderij. We missen haar dus vonden het heel leuk dat ze even langs kwam. 



 

Lekker even op het bankje.  

En zo wensen deze twee mannen, en ik natuurlijk ook jullie een heel fijn weekend toe!  


