
Goede middag, 

 Het lammetje krijgt de fles. 



 Wat een knapperd! 



 Joop schildert (de) ‘tuin’.  



 Frank lekker bezig met zijn opknapklus! 



 Simone kan toveren met een houtbrander! 



 

Yes! Weer gelukt, de ontruimingsoefening.  



 

Tadaa! 



 

Piet showt zijn mooie ophang-methode (een schroef en een touw met lus) 



 

Gré helpt de overtollige handdoeken opruimen. 



 

Annie maakte de tafels even lekker schoon. 



 

Emily is naar een kinderfeestje, daar is natuurlijk wel een mooie vlecht voor nodig! En wie kan dat nu 

beter dan Desiree? 



 

Frank bekijkt zijn werkt even. 



 

Joop ook nog lekker bezig. 



 



 

Schuren, onder toeziend oog van Gerda. 



 

Lekker in de moestuin aan de gang.  



 

Paul staat zijn groente ook even te bekijken en toe te spreken. 



 

Het gaat niet heel hard, maar het groeit wel! 



 

Dit is een foto van het gak van de kas, maar bovenin de druiven plant. 



 

Het vrijdag kas-team. 



 

Alles wordt langzaamaan steeds netter. 



 

En ook hier weer netjes.  

Eigenlijk missen we de ‘voor-foto’s’ (of juist niet?) 



 

De sla en andijvie staan er netjes bij.  



Zo te zien hebben we potjes genoeg!  



 

Onkruid wieden onder de tafel.  



 

Als iedereen denkt dat de ander een plant wil houden krijg je deze wildernis! Bleek dat niemand iets 

met deze plant wilde. Dan moeten we hem misschien toch maar weg halen haha 

En met deze wilde foto sluit ik dit verslag alweer af.  

Fijn weekend allemaal! 

 


