
Goede middag! 

Op dit moment schijnt de zon, we hopen dat dat nog even zo blijft! En zo niet, we hebben evengoed 

weer leuke foto’s; 

 

We beginnen meteen met een mooie foto! Gerda haar haren werden geknipt en ze kreeg even een 

punk kapsel! 



 

Gezellig bezig samen. 



 

Johan geeft een showtje weg. 



 

De eerste lammetjes zijn al geboren! 



 

Het blijft lief he! 



 

Nog zo’n lief lammetje. 



 

Ed was lekker aan het werk met Sjoerd. 



 

Een wandelingetje met een woeste lucht op de achtergrond.  



 

Gerda was weer lekker in de weer in stal. 



 

Het groeit lekker in de kas! 



 

Er wordt hard gewerkt. 



 

Paul en bram kijken even bij de schapen 



 

De koeien kregen een vers stro bedje. 

 

De mannen bewonderen hun werk, ze hadden dit hek geplaatst. Met man en macht, en de kraan! 



 

Tussendoor even wat drinken. 



 

Ik wilde letters voor een Welkom bordje tekenen om uit te zagen toen ik getipt werd dat we nog een 

heleboel letters hebben. En al deze woorden hebben we hier uit gehaald! Dat was een leuke zoek 

puzzel. 



 

De letters werden gezellig samen geschuurd en volgende week moeten ze geschilderd! 



 

We hadden vandaag weer tuinkers op brood! Voor die genen die dat wilden natuurlijk. 

 



 

Lekker op een broodje kaas! Of leverkaas, of smeerkaas, of kipfilet, of…  

Het was niet ieders favoriet maar leuk om te zien dat sommige mensen er erg van genoten. 



Er werden weer kraaltjes geregen. 



 

Sjoerd en Ed samen aan het werk. 



 

Ze doen heel belangrijk werk, dit wordt namelijk mijn nieuwe kantoor aan huis! Ze betimmerden de 

muur met latjes. 



 

De koeien worden gevoerd. 



 

Lekker bezig. 



 

En zie hier het nieuwe aangezicht van ons erf. Rechts het winkeltje en links het rustpunt. 



 

Niet alleen het huisje is gebouwd, ook deze kast is in het huisje in elkaar gezet, met stroom en water.  



 

En in de andere hoek een gezellig zitje voor de regenachtige dagen.  



 

En vandaag is zelfs ook dit bordje opgehangen, zo weet iedereen die in spijkerboor komt waar ons 

rustpunt te vinden is!  

En met deze wegwijs foto sluit ik dit verslag weer af. 

Fijn weekend!  

 

 

 


